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DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS ZIJN VOOR VELEN 
WERELDWIJD INGRIJPEND. DE GZB STEUNT ALLERLEI VORMEN 
VAN HULP. MAAR ANDER WERK GAAT OOK ‘GEWOON’ DOOR. 
ZOALS HET WERK IN HET CHRISTELIJK CENTRUM CENTRO 
SHALOM, IN HET ZUIDEN VAN MEXICO. HIER KICKEN MANNEN AF 
VAN HUN ALCOHOL- EN DRUGSVERSLAVING. 

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico. Kinderen 
lopen trauma’s op door verwaarlozing en mishandeling door hun 
verslaafde ouders. Jaarlijks vallen er door alcohol veel verkeers-
doden. Daarnaast komen Mexicaanse jongeren in aanraking met 
drugs. 

De kerk zag de nood en heeft Centro Shalom opgericht. Het is een 
plek waar (bijbelse) liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden 
krijgen een tweede kans. Het centrum is een plek van Hoop!

Mario Angel Caballero de Leon is 46 jaar 
en al heel lang verslaafd aan alcohol. Hij is 
gescheiden en heeft twee kinderen die bij 
hun oma wonen. Hij kwam bij Centro Shalom 
terecht. 
“Ik ben dankbaar voor wat de mensen daar 
voor mij gedaan hebben. Ik weet nu dat ik 
het alleen van God mag verwachten.”

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op
NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27,

o.v.v. MX.9.100 - Opvangcentrum Mexico. Hartelijk dank!

Meer informatie kunt u vinden op:

www.project1027.nl/opvangcentrum-verslaafden/
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