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Mogen we ook in 2024 weer op 
u rekenen?
Het is onze Bijbelse opdracht om te helpen en ons geloof 
in de Verlosser van de wereld, Jezus Christus, met 
anderen te delen. Niet alleen in onze eigen omgeving, 
maar ook wereldwijd. Helpt u ons mee in die missie? Dat 
kan door collecten uit deze folder op te nemen in uw 
collecterooster voor volgend jaar.
In deze folder vindt u zowel de missionaire collecten van 
de GZB als de diaconale collecten van Project 10:27, het 
diaconale programma van de GZB. Deze vormen een 
belangrijke bron van inkomsten voor het zendingswerk.

“Ik denk dat christenen goede mensen zijn!” Dat zegt 
een patiënt in Centraal-Azië als hij de medische zorg 
ontvangt waar hij voor die tijd geen toegang toe 
had. De families Roest en Den Hartog brengen het 
Evangelie onder de bevolking van plattelandsgebieden 
in Noordoost-Thailand. Daar zijn maar vier kerken per 
honderd dorpen! 

Dit én nog veel meer werk willen we in het komende jaar 
graag voortzetten. Uw hulp daarbij is weer hard nodig! 
Mogen we daarom ook in 2024 weer op u rekenen?

Collectedata 2024

GZB

Voorjaarscollecte
Jezus volgen in Centraal-Azië
3 maart 

Pinkstercollecte
In elk Thais dorp een kerk
19 mei

Zomercollecte
Het Evangelie te midden van Oost-Duitse flats
11 augustus

Najaarscollecte
Meer zicht op missie in Zimbabwe 
3 november

Project 10:27

Medische hulp voor kwetsbaren   4 februari

Van gevlucht naar geliefd    10 maart

Hulp aan vluchtelingen en gezinnen 5 mei

Distributie van zaden en koeien    23 juni

Vakopleiding in landelijke gebieden 1 september

Maaltijden en Bijbels onderwijs  20 oktober

Van ontmoeting naar concreet helpen  17 november

Versterken diaconale rol gemeenten 25 december



Missionaire
collecten 
GZB

Rustam wil nu mensen 
dienen 
Dominee Rustam* uit Centraal-Azië leerde God kennen via 
zijn vrouw. Hij trouwde met haar via de oude traditie van 
bruidsroof. Hij komt erachter dat ze christen is en is daar 
eerst niet blij mee. Maar al snel merkt hij dat ze een heel 
goede echtgenote is. Hij en zijn familie zijn juist niet goed 
genoeg!

Daarom probeert hij haar te verjagen door haar slecht te 
behandelen. Maar ze gaat niet weg. Ze zegt: “Volgens mijn 
God ben ik met jou getrouwd tot de dood ons scheidt. Wat 
je me ook aandoet, ik blijf bij jou.” Dit raakt hem diep. Hij 
gaat met haar mee naar de huisgemeente en komt daar 
tot geloof. 

Nu dient hij zijn geloofsgemeenschap als voorganger. De 
Bijbelcursussen die in zijn taal beschikbaar zijn helpen 
hem hierbij. Via een bedrijfje biedt hij werkgelegenheid 
aan gelovigen en probeert hij zo met woord en daad de 
gemeenschap te dienen.

* Ds. Rustam is een schuilnaam.



Voorjaarscollecte | 3 maart

Jezus volgen in Centraal-Azië
Christenen in Centraal-Azië leven in een islamitische 
omgeving. Ze wonen erg verspreid, komen in kleine 
groepjes bij elkaar en hebben weinig voorgangers. Het 
is niet gemakkelijk om als christen te leven en te den-
ken wanneer er niemand is om dit van iemand te leren. 
Daarom draagt de GZB bij aan de ontwikkeling en ver-
spreiding van Bijbelse trainingen. Zo leren christenen 
met elkaar hoe zij Jezus kunnen volgen. Helpt u mee om 
de kleine gemeentes te bereiken met dit broodnodige 
toerustingsmateriaal?

Pinkstercollecte | 19 mei

In elk Thais dorp een kerk
Twintig kilometer reizen voor een kerkdienst? In Isaan, 
Thailand, móéten christenen wel. In elk dorp staat een 
boeddhistische tempel; slechts vier op de honderd 
dorpen heeft een kerk. De GZB-zendingsfamilies Den 
Hartog en Roest werken hier als kerkplanters. Samen 
met lokale christenen vertellen ze andere Thai over 
het Evangelie. Waar mogelijk vormen ze Bijbelstudie-
groepen, met het verlangen dat daaruit een gemeente 
ontstaat die weer anderen bereikt. In elk Thais dorp 
een kerk, wat zou dat mooi zijn! Helpt u mee?

Zomercollecte | 11 augustus

Het Evangelie te midden van Oost-Duitse 
flats
Hoe bereik je mensen met het Evangelie die niet op zoek 
zijn? Dit is de vraag in de flatwijken in Oost-Duitsland: 
achterstandswijken waar geloof, God en kerk volkomen 
vreemd zijn. De GZB-zendingsfamilies Van Dijk en De Wit 
delen er hun leven met de mensen. Samen met de plaat-
selijke kerk brengen ze mensen bij elkaar rondom het 
Evangelie. En er gebeurt wat! Mensen tonen interesse 
en zetten voorzichtig hun eerste geloofsstappen. Helpt 
u mee zodat deze ‘Plattenbau-missie’ doorgaat en meer 
mensen God leren kennen? Najaarscollecte | 3 november

Meer zicht op missie in Zimbabwe
De Hervormde Kerk van Zimbabwe (RCZ) streeft er-
naar dat alle gemeenteleden de mogelijkheid hebben 
de Bijbel zelf te lezen, te begrijpen en de Boodschap 
doorgeven aan anderen. Om dit te bereiken, ontvangen 
studenten van de theologische school en predikanten 
van de RCZ een theologische opleiding. Het uiteindelijke 
doel hiervan is dat zij hun kennis kunnen delen met de 
eigen gemeente. En dat gemeenteleden missie en diaco-
naat meer in de praktijk gaan brengen. Wilt u bijdragen 
aan dit theologisch onderwijs? Zo ook u bij de versprei-
ding van het Evangelie!



Diaconale
collecten 
Project 10:27

Dat geeft hoop!
Rema* vluchtte een aantal jaar geleden met haar gezin uit 
Koerdisch gebied in Syrië en kwam terecht in Beiroet. Haar man 
had regelmatig werk, totdat corona toesloeg. Sindsdien had hij 
geen baan meer. De enige uitweg die zij zagen was dat hij met 
een bootje vanuit Tripoli in Noord-Libanon de Middellandse Zee 
zou oversteken naar Turkije en zo Europa te bereiken. Opeens 
krijgt de term ‘bootvluchteling’ dan een gezicht. Rema’s man 
maakte de oversteek. Hij overleefde en kwam aan land, maar 
werd onmiddellijk door de Turkse politie gearresteerd. Dit zorgde 
natuurlijk voor paniek bij Rema, maar zij vond de weg naar onze 
partner GROW. Om haar hart uit te storten en een luisterend oor 
te vinden. Rema is christen en vertelde dat ze zonder Gods hulp 
hier nooit doorheen zou komen. Hij is haar enige houvast in deze 
donkere tijd. Bemoedigd en met een straal van hoop in haar hart 
ging ze terug naar huis.

* Rema is een schuilnaam.

PS: Rema’s man is na een aantal weken van onzekerheid eindelijk 
teruggestuurd naar Libanon. Elke keer als we hem en zijn dochtertje zien 
bij GROW, herinneren we dat God gebeden verhoort en dat geeft hoop.

GROW is een religieuze organisatie die levens en gemeenschappen veran-
dert door te voorzien in de ontwikkeling van jonge kinderen, begeleiding 
van volwassenen en voedselprogramma’s voor kansarme Libanese, 
migranten- en vluchtelingenkinderen en hun families.



4 februari | Centraal-Azië

Medische hulp voor kwetsbaren
In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de 
samenleving vaak geen toegang tot goede gezond-
heidszorg terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen 
hebben. Een groep christelijke artsen wil deze mensen 
helpen door trainingen en voorlichting over gezond-
heid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden 
zij gratis medisch onderzoek en behandelingen.

10 maart | Nederland

Van gevlucht naar geliefd 
Steun aan vluchtelingen (Stichting Gave)
Vluchtelingen worden meestal niet gezien als ‘geliefd 
medemens’. Stichting Gave helpt om bruggen te 
bouwen tussen deze kwetsbare mensen en christe-
nen. Dit om te voorkomen dat de vluchtelingen in een 
neerwaartse spiraal terechtkomen, maar ook dat 
ze kracht vinden om een toekomst te bouwen. Gave 
mobiliseert kerken en christenen om activiteiten op en 
rond azc’s te organiseren, om zo barrières te over-
bruggen.

5 mei | Libanon

Hulp voor vluchtelingen en kwetsbare 
gezinnen
Op deze Bevrijdingszondag vraagt Project 10:27 uw 
aandacht voor de vele vluchtelingen die wonen in de 
arme buitenwijk Bourj Hammoud in Beiroet. Door de 
armoede en beperkte toegang tot water, elektriciteit 
en gezondheidzorg is dit een wijk met veel uitdagingen. 
Maar midden in deze wijk is de diaconale tak van de 
Armeense Kerk een baken van hoop voor berooide 
en getraumatiseerde vluchtelingen die hulp nodig 
hebben.

23 juni | Pakistan 

Distributie van zaden en koeien
Pakistan is getroffen door enorme overstromingen. 
Gemeenschappen raakten hun gewassen, vee en 
huizen kwijt. Zij hebben het daardoor extra moeilijk om 
de economische crisis het hoofd te bieden. Samen met 
een lokale partner helpt de GZB gemeenschappen uit 
deze impasse te komen. De meest kwetsbaren worden 
voorzien van een eigen koe of groeizaden. Zo kunnen 
zij daarmee in hun onderhoud voorzien én een deel 
van de opbrengst doorgeven aan anderen in nood.



1 september | Noord-Afrika

Vakopleiding in landelijke gebieden
Door verhuizing van het platteland naar de stad leven 
in de Berberdorpen in Noord-Afrika* nu voorname-
lijk bejaarden, vrouwen en kinderen. Deze gemeen-
schappen hebben hulp nodig bij het zorgen voor extra 
inkomsten voor hun families en bij de overdracht 
van kennis en vaardigheden aan nieuwe generaties. 
Vrouwen uit de dorpen krijgen een opleiding in een 
vakschool om zo andere vrouwen te leren op eigen 
benen te staan door zelfstandig ondernemerschap. 
Hierdoor worden relaties verdiept en wordt de liefde 
van Christus zichtbaar.

* Omwille van de veiligheid noemen wij niet de naam van het land.

20 oktober | Bulgarije

Maaltijden en Bijbels onderwijs voor 
Turkstalige Romakinderen
Het grootste deel van de Turkstalige Romagezinnen in 
Oost-Bulgarije leeft in erbarmelijke omstandigheden. 
Er is werkloosheid, ondervoeding en analfabetisme 
onder alle leeftijden. Kindhuwelijken zijn hier heel 
normaal. De kleine, maar actieve Bulgaarse kerk wil 
in haar dorp een helpende hand bieden. Vooral de 
vele kinderen en de problemen waar zij mee te maken 
krijgen, gaan haar aan het hart. De kinderen krijgen 
dagelijkse zorg, maaltijden en Bijbels onderwijs. Zo 
kunnen zij samen met de kerken groeien, opgroeien 
en groeien in het geloof.

17 november | Nederland

Groningen, Het Pand
Een plek waar je liefde ontvangt (IZB)
Diaconaal-Missionair Centrum ‘Het Pand’ in Groningen 
biedt kinderen en tieners een veilige plek in de wijk 
waar kinderen wat te doen hebben en geholpen wor-
den met bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Er wordt 
gewerkt aan relaties waarin gezelligheid en gezond 
bezig zijn centraal staat. Daarnaast is er aandacht en 
liefde voor ouders en kinderen die opgroeien in een 
achterstandswijk. De Korrewegwijk, de Indische Buurt 
en De Hoogte zijn immers bij uitstek wijken waar de 
nodige problematiek aanwezig is. Hier groeien veel 
kinderen en tieners op in moeilijke omstandigheden. 
Vaak komen ze uit éénoudergezinnen. Vaak krijgen 
deze kinderen en tieners te maken met huiselijk geweld 
en verwaarlozing. Via Het Pand wordt met praktische 
hulp de liefde van Jezus doorgegeven.

25 december | Zimbabwe

Een groot deel van de bevolking in Zimbabwe leeft on-
der de armoedegrens. Toenemende inflatie en stijgen-
de prijzen van eten en andere basisbehoeften zijn een 
zorg voor elke dag. In deze onzekere tijd is de diacona-
le rol van de kerk belangrijker dan ooit. Gemeentele-
den worden geholpen met microkrediet waarmee ze 
hun eigen inkomen kunnen verwerven, zoals het bie-
den van zakjes zaaigoed of van microkrediet voor het 
kopen van een stel kippen. Van de opbrengsten delen 
zij weer met mensen die het nog slechter hebben.

Versterken diaconale rol lokale gemeenten



Hoe brengt u de collecte onder de aandacht van de gemeente?

Voor elke collecte zijn gratis folders, een kerkbladbericht en een PowerPoint of filmpje beschikbaar.

Collecten GZB
• Bestellen en downloaden kan via  

› www.gzb.nl/collecteren 
› info@gzb.nl 
› 0343-512444

• Naast folders heeft de GZB ook 
collectezakjes beschikbaar.

• De opbrengst van de collecten  
kunt u overmaken op IBAN  
NL91 INGB 0690 7624 45 onder 
vermelding van collectedoel en 
-datum.

Collecten Project 10:27
• Downloaden kan via  

› www.project1027.nl  
› info@project1027.nl 
› 088-1027000

• In overleg kunnen wij gedrukte 
folders voor u verzorgen.

• De opbrengst van de collecten  
kunt u overmaken op IBAN  
NL29 INGB 0000 0280 16, onder 
vermelding van collectedoel en 
-datum.

Zijn voor een project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of 
naar ander werk in het land of regio van dit project.



Over de GZB 
Samen met u wil de GZB mensen over de 
hele wereld bereiken met het Evangelie. 
We willen werken aan gemeenten waar 
iedereen welkom is, waar mensen groeien 
in geloof, waar oog is voor elkaar en voor 
kwetsbare groepen in de samenleving.

Kijk voor meer info op www.gzb.nl 

Over Project 10:27
De naam en de ondertitel ‘… en je naaste als jezelf’ verwijst naar 
Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben 
boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn 
liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In 
navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor 
mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Kijk voor meer info op www.project1027.nl


